
Zuid-Afrika
Van 3 tot 24 Oktober maakten wij een reis door Zuid-Afrika. Sommige hoogtepunten van
deze mooie reis:

Het Kruger Park

Het is één van de beroemdste het wildparken in de wereld.
Het park is 350 km lang vanaf de grens van Mozambique en
heeft een gemiddelde breedte van 60 km.
Er zijn ongeveer 2000 km wegen in het park.
Hier kunt u zogenaamde ' Grote Vijf ' zien: de leeuw, de
luipaard, de olifant, de buffel en de rinoceros.

In een open 4x4 voertuig en begeleid door een wachter-gids
begonnen wij 's morgens onze rit om 6 uur. Het was nog
koel maar na een half uur schitterde de zon en de
temperatuur liep op tot 37° Celsius.

Wij zagen heel wat interessante dieren zoals zebra's, wilde
varkens, gnoes, giraffen, bavianen en vele antilopensoorten
zoals bevallige impala's, koedoes en springbokken.

Wij hebben de leeuw en de luipaard niet gezien (misschien was het
te heet! ) maar wij zagen vele kuddes van buffels, nijlpaarden en
krokodillen en natuurlijk grootste van de dieren: de olifant.



Het zeeleven

Het was indrukwekkend om op walvissen van op de
rotsachtige klippen van de Walker Baai te Hermanus gade
te slaan. Vanaf augustus tot december bezoeken de
walvissen de Zuidelijke kustlijn om in deze kalme baai te
paren en te kalven.

Wij zagen twee van hen: moeder walvis en haar baby. Wat
een prachtig zicht wanneer die zeezoogdieren zo dicht bij de
kust rollen en plonsen.
Wij konden hen horen ademen en snuiven.

Wij bezochten ook Boulders waar een kolonie van
Afrikaanse pinguïns huist.

En in het dorp Houtbay namen wij de boot naar een ander
eiland met een grote groep robben.

Toen wij wandeling langs de kust van Plettenberg Baai
maakten, hebben we dolfijnen gezien, springend op de
golven.



Kwa Zulu Natal

Het traditionele dorp Shakaland in Kwa Zulu Natal is een
must voor Afrikareizigers.

Hoewel het een toeristenaantrekkelijkheid is, leerden wij vele
dingen over de Zulu-stam, zijn mensen en hun gewoontes
(zoals hun geloof in de geesten van de voorouders.)

Wij genoten van een smakelijke maaltijd met traditioneel
Zulu voedsel: geroosterd vlees, vissen, wilde pompoenen,
wilde spinazie...

Na diner werden wij vergast op een avondje Zulu-dansen.
Slechts de ongehuwde meisjes en de jonge jongens mogen
dansen.

Wij overnachten er in een traditionele bijenkorfhut (Zulu
kraal) met alle modern comfort.

Ndebele

In Botshabelo is er een open luchtmuseum waar wij de
evolutie kunnen zien van de levenswijze van de Ndebele.
Eerst woonden zij in ronde bijenkorfhutten.

Later bouwen zij rechthoekige huizen die met geometrische
motieven worden verfraaid.



Deze liefde voor kleuren kan je ook in de kleding van de vrouwen
terugvinden.
De ringen rond de hals en de benen zijn een statussymbool: hoe
meer, hoe rijker.

Grote Karoo

In de Grote Karoo (dat is een semi-woestijn) hadden wij de
kans om een township te bezoeken: Umasizakhe. (dichtbij
graaff-Reinet)

Wij zagen miserabele woningen die van zinkplaten worden
gemaakt.
Voor ons, Westerlingen, is het onvoorstelbaar om in een
dergelijke krottenwijk te leven. Maar de mensen daar waren
zeer vriendelijk en zij waren trots om ons hun huizen te
tonen.

Binnen waren er een kleine woonkamer met een kleine TV
en ook een aardige slaapruimte.

De oma bood ons een kop thee aan (de rooibosthee
natuurlijk) en geroosterd brood.

Maar er zijn ook kleine stenen huizen.

Onder Nelson Mandela was een actie begonnen om de
slechtste krottenwijkwoningen te ontruimen en de inwoners
kregen een nieuw klein stenen huis: een Mandelahuisje.
In Zuid-Afrika zijn er honderdduizenden Mandelahuizen.

Maar dat is onvoldoende voor de grote aangroei van zwarte
bevolking en de vele onwettige immigranten.



In de township bezochten wij ook pre-school: Nomzamo.
Het was zeer aandoenlijk om die jonge kindjes de nationale
hymne van Zuid-Afrika te horen zingen.

Het onderwijs is niet gratis. De ouders moesten voor het
onderwijs van hun kinderen betalen.
Zo zagen wij verscheidene kinderen spelen in de straten in
plaats van naar school te gaan.

De gemeente heeft ook een bibliotheek en een cultureel
centrum.

De natuurreservaten

Zuid-Afrika heeft een groot aantal nationale parken en
natuurreservaten: De canyon van de Blyde Rivier , Gods
Window, Vallei van de verlatenheid, Tsitsikama, Kaap van
Goede Hoop.

Het was een prachtige ervaring om van het Punt van de
Kaap tot de Kaap van de Goede Hoop te lopen en de
plaatsen te zien waar de ontdekkingsreiziger Barthelomeu
Dias in 1488 aankwam.

Een oversteek over de Suspension Bridge (over Stormsriver)
bracht wat suspense voor veel van onze metgezellen.



Na een avondwandeling naar de doloriet klippen van de
Vallei van Verlatenheid genoten wij van een
adembenemende zonsondergang.

De Brandwag is een zandsteenrots in het Golden Gate
Nationale Park.
Wij klommen over de geel-rode rots en wij maakten een
gevaarlijke afdaling.

Wij bewonderden prachtige panorama’sbij de Canyon van
de Blyde Rivier met de drie Rondavels, Gods Window en
bij de samenloop van Blyde Rivier en Treur Rivier: de
Potholes.



Planten en bloemen
In de lente bloeien vele prachtige planten en bloemen in
Zuid-Afrika: Strelitzia, Afrikaanse lily's, de aloësoorten, de
mooie Jacaranda bomen met lilabloemen.

Maar de Protea is het meest bekend. Er
zijn meer dan 120 soorten. De
Kingsprotea ('Suikerbossie' in
Afrikaans) is de nationale bloem van
Zuid-Afrika.

De tuin Kirstenbosch bezoeken is een must.

Kaapstad

Kaapstad met zijnTafelberg: 1084 meter boven zeeniveau.
Een uitstap naar de Tafelberg is voor de toeristen één van
hoogtepunten van Kaapstad. Het kan slechts gedaan worden
wanneer de berg niet met een tafelkleed bedekt is (-indien
geen wolkensluier rond de berg hangt). Een kabelbaan nam
ons in 4 minuten tot boven. Het panorama was inderdaad
prachtig. Van daar konden wij het Robbeneiland zien waar
Nelson Mandela 18 jaar gevangene is geweest.



Wij liepen door de Kompanjietuin met zijn nijlganzen en eekhoorns en wij bewonderden de
woonplaats van de president , het parlement, het tweede stadhuis.

Een klein beetje verder is er een kasteel ‘De Goede Hoop '.

Het Malay Kwartier in Bo-Kaap is heel kleurrijk.


